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PRINSES VAN SWEEL INSPIREERT 

Lustrumwandeling langs kunstzinnige activiteiten  
en afsluiting lustrummaand 

 
Zweeloo, september 2018. In het kader van het eerste lustrum van Kunstenaars-

dorp Zweeloo kan men op zaterdag 29 september in Zweeloo een speciale 

wandeling maken langs kunstzinnige activiteiten van inwoners van het dorp, 

geïnspireerd op de ‘Prinses van Sweel’. De route is te verkrijgen bij Tourist Info 

Aalden, op de dag zelf bij Dorpshuis De Spil of te downloaden van de website 

kunstenaarsdorpzweeloo.nl 

Het is de laatste van alle lustrumactiviteiten die in elk dorp van de voormalige 

gemeente Zweeloo hebben plaatsgevonden.  

 

Kunst– en cultuurmakers uit dit kunstzinnige dorp bieden u ‘kijk en doe kunst ‘. 

U kunt langs de route genieten van o.a. vilten, sieraden, smeden, oude 

verftechnieken, poëzie, keramiek, foto-expositie en buitenkunstpanelen. 

 

Daarnaast is er speciaal voor het lustrum door Jos Govaarts een korte film 

gemaakt waarin Jan Warmolts vertelt over Prinses van Sweel. Deze wordt 

gedurende deze dag vertoond in dorpshuis De Spil, Eswegje 3 in Zweeloo waar 

ook andere activiteiten plaatsvinden (gratis entree). 

 

Daar vindt ook vanaf 16.00 uur de afsluiting van de lustrummaand plaats met de 

prijsuitreiking van de fotowedstrijd ‘mijn mooiste plekje’. De expositie van door 

inwoners van de dorpen gemaakte foto’s is nog te bezoeken op zaterdag 29 

september van 13-15 uur. 

Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de afsluiting van de lustrummaand. 

 

 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Beatrix 

Copier, 0591-857890 of via e-mail kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com. 

 

 

 


