Historisch Kunstenaarsdrop ‘Terug naar 1883..."
Algemene informatie

Wandel mee op Vincents Pad door Zweeloo

Kinderen nemen u -door middel van straattoneel- mee langs locaties waar
Vincent liep op 1 november 1883, de dag dat hij Zweeloo bezocht.

Een straattheatervoorstelling van ca. 40 minuten die u naar bijzondere plekken
brengt die Van Gogh beschreef in zijn lyrische brief aan zijn broer Theo. Met
diverse activiteiten, oude ambachten, sketches en vertellingen langs de route,
een wandeling om niet te vergeten.

De route eindigt bij het kerkje van Zweeloo dat ook door Vincent is vastgelegd in
een tekening. Daar is een expositie van o.a. tekeningen van kinderen.

Vanaf 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur starten de wandelingen in Dorpshuis De Spil,
Eswegje 1in Zweeloo.

Meer historie

Op deze ‘Terug naar 1883'-dag wordt er meer historie verbeeld door verschillende
demonstraties van oude ambachten. In het dorpshuis kunt u een letterzetter aan
het werk zien.

De schaapsherder loopt omstreeks 13.30 uur langs het kerkje, precies zoals 140
jaar geleden. Een tafereel dat door Van Gogh werd vastgelegd...

Bij het atelier van kunstenaar Bert Robben aan de Kruisstraat is vanaf 14.00 uur de
schaapsherder aan de slag. Daar is ook de spinster aan het werk te zien en kunt u
ervaren hoe het is om een vacht te vilten.

Op het erf van Wheem 9 in Zweeloo tovert een houtbewerker een blok hout om tot
een klomp en laat een viechtster zien wat er van stro te maken is.

Tussen 13.00 en 16.00 uur rijdt de paardentram een rondje. Startlocatie is
tegenover het kerkje van Zweeloo.

‘Plein air’ schilderen

Tijdens deze dag zullen ook diverse kunstenaars buiten aan het werk zijn. Zij gaan
zich laten inspireren door het verhaal van Van Gogh dat hij lyrisch beschreef in zijn
brief van 2 november 1883 aan zijn broer Theo..

Alle werken zijn in de maanden augustus en september te zien in de Kunstenaars-
herberg (achter Bistro Tante Sweel) aan de Hoofdstraat in Zweeloo.

Daarnaast kunt u twee exposities, geinspireerd op Van Gogh, bezoeken: de
reizende zelfportretten in de Kunstenaarsherberg en een sieraden expositie.



